
Berichten uit Amsterdam uit de jaren 70 
 

Bijlage bij NVBS Actueel, september 2025 

 

Metrowerkzaamheden aan de oost-westlijn leverden vooral in de binnenstad tal 

van vondsten op uit vroegere tijden. Zo ook deze vondst: 

 

 
 



 



Dat men in 

vroegere tijden 

ook al naar 

oplossingen zocht 

voor betrouwbaar 

openbaar vervoer, 

getuige deze 

oplossing: een 

luchtspoorweg, 

regelrecht 

afgekeken van 

dergelijke 

oplossingen in de 

Verenigde Staten 

om lokaal verkeer 

te ontlasten en het 

OV ongestoord  te 

kunnen uitvoeren. 

Deze lucht-

spoorweg is 

luchtfietserij 

gebleken en nooit 

uitgevoerd.   

Deze prent stond 

afgebeeld op een 

kalender, 

uitgegeven door 

de stadsdrukkerij 

van Amsterdam. 

 

  



Kidnappen van vervoermiddelen is van alle tijden. Vervelend voor de eigenaar, 

na aanhouding door de politie nog vervelender voor de tijdelijke bestuurder 

vanwege het vervolg op zijn arrestatie. Als een buitenlander een bus steelt is dat 

nog opmerkelijker! 

 

 
 



Sommige mensen zijn hun tijd ver vooruit. Later blijkt, dat ze het toen nog niet 

zo gek bekeken hadden, maar dat ze met hun ideeën te ver voor de muziek 

uitliepen. Zo ook Roel van Duijn, in zijn tijd raadslid van de kabouterpartij, die 

met allerlei alternatieven ideeën kwam zoals het gratis beschikbaar stellen van 

fietsen (het witte fietsenplan) als tegenwicht voor het oprukkend en ernstig 

vervuilend autoverkeer in de binnenstad van de hoofdstad.  

 

 
 

  



Een ander lid van dezelfde kabouterclub wijst op een oplossing voor de 

komende metro in Amsterdam in relatie tot de verbinding met Schiphol (!). 

 

 



Dat de Amsterdamse gemeenteraad 

destijds een boer als raadslid kende, zal 

verwondering wekken. Toch was dat 

zo. De heer Roodenburg was lid van de 

landelijke boerenpartij van de 

beroemde heer Koekoek, afkomstig uit 

de Zuidoosthoek van Drenthe. Dat de 

man zijn werk als gemeenteraadslid 

heel serieus opvatte blijkt wel uit het 

volgende verhaal. 

 

  



Wat een tramlijn, politiek en 

godsdienstige overtuiging met 

elkaar te maken hebben wordt in 

onderstaande stukje duidelijk, 

maar of dit optreden uit 

christelijke overtuiging moet 

worden gezien….? 

 

  

 

  



In de jaren 70 kon men bij 

personeelsvereniging Energia van 

het Gemeentelijk Electriciteits 

Bedrijf ook in vervoering raken 

door een lied over de tram uit te 

brengen, hoewel de spot niet te 

ontkennen valt. De melodie is mij 

onbekend 

 

 

 

 

 

 

  



Maar directeur Ir. Ossewaarde van het GVBA kon het niet laten hierop te 

reageren. 
 

 


