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Bijlage bij NVBS Actueel, juni 2025 

 

We zijn in de vorige edities nog een alternatief voor de tram in 

Utrecht vergeten, welke in de discussies binnen èn buiten het 

gemeentebestuur en gemeenteraad speelde, namelijk de trolleybus!  

 

Een bericht op 23 november 1977 getuigt hiervan. Dat komt, omdat 

uitgerekend de directeur van de Verkeersdienst in Utrecht ernstige 

twijfels heeft bij het exploiteren van de sneltram, de SUN.  Ook zijn 

er Kamervragen, die duiden op heroverweging  van deze lijn. Ing. H. 

Venema, nauw betrokkene, geeft een overzicht van de gang van zaken 

en meldt: 
 

 

 



 
 

 
 

  



Terwijl de discussie op dit hoogste niveau plaatsvindt, gaat in Utrecht 

het “gevecht” over wel of  niet de tram door de binnenstad gewoon 

door.  
 

 

 
 

  



Ook de NS zit niet stil. Zij is de uitvoerder van de aanleg van de 

raillijn, waarbij een strak schema wordt uitgevoerd, waaronder de 

aanschaf van materieel. De trams worden op 27 februari 1979 in 

Zwitserland bij SIG besteld, met als compensatieorder het elektradeel 

bij Holec in ons land. Die toestemming was nodig om de nog steeds 

nodige deviezen zo goed mogelijk te besteden. 
 

 
 

  



Bij de uitvoering van de aanleg van de raillijn waren nogal wat losse 

eindjes, zoals hieronder blijkt. (bericht De Koppeling 27 febr. 1979) 

 

 
 

  



Ja, dat eindpunt in de stad Utrecht. Op papier was het nogal heen en 

weer geschoven. Waar moest dat nou uiteindelijk komen? Na veel 

discussie hakte de gemeenteraad  op 11 mei 1979 de knoop. door. 
 

 



 

Een nieuw probleem steekt de kop op: de Hojelkazerne in de stad 

Utrecht is een sta-in-de-weg voor de aanleg van de tramlijn, bericht 

het AD op 1 november 1980.  
 

 

 

  



Op het 5 Meiplein gaan de werkzaamheden gewoon door: 

 

 
 

  



De degens worden gekruist. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 



 

We zijn weer maanden verder. De aanleg gaat gewoon door. De 

bovenleiding in Nieuwegein is al getrokken. Ondertussen denken 

B&W van Utrecht verder. Het is 1 april 1981 en het is geen grap: 

 

 

 

 

Er is weer een kink in de “tramkabel” gekomen, waarop niet gerekend 

was: 

 



 
 



Maar… er is ook goed nieuws. De Hojelkazerne, onbespreekbaar voor 

het Rijk (lees: Ministerie van Defensie) is toch overstag gegaan en 

heeft toestemming gegeven om de kazerne af te breken. Voordat de 

minister zich bedenkt … 

 

 
 

  



En er is nog meer goed nieuws: 

 

 
 

  



En op 24 juni 1982 is het dan zover. De eerste tram staat op de rails. 

 

 
 

En dan is het wachten op de officiële opening op 20 december 1983 

door de nieuwe minister, die de vruchten plukt van de vorige, minister 

Tuijnman. Minister Nelie Smit-Kroes, als kamerlid al voorstander van 

de sneltram, smaakt nu het genoegen het uiteindelijke resultaat te 

mogen meemaken. 



 
 

Tussen 1966 en het definitieve plan in 1974 zijn de plannen 

doorlopend gewijzigd; van sprinter naar trolleybus naar tram. Van het 

ene tracé naar het andere, van wel of niet door de binnenstad, van wel 

of niet doortrekken naar de Uithof, net eindpunt op het Smakkelaars-

veld of toch bij het station (en waar), maar op 20 december 1983 rijdt 

de tram dan eindelijk tussen Nieuwegein Zuid en Utrecht Centraal 

Station. IJsselstein zal eind 1985 volgen. Vanaf de eerste plannen in 

1965 tot voltooiing in 1985. 

 



 
 

 


