
Sneltram Utrecht 
 

Bijlage bij NVBS Actueel, april 2025 

 

De sneltram heden ten dage naar Nieuwegein / IJsselstein enerzijds en Centraal Station / 

Uithof anderzijds is alweer geruime tijd een bekend gezicht in de vierde stad van Nederland. 

Maar in de zestiger jaren was er geen tram (meer). Daar kwam verandering in. Hoe dat 

proces zich voltrokken heeft, laat zich in een groot aantal artikelen weer eens nalezen.  

 

Aanleiding voor de aanleg van de sneltram was het volgende krantenbericht op 11 

november 1969. 

 

 
 

In dezelfde editie van het Utrechts Nieuwsblad stond ook: 

 



 
 

Het zet mensen aan het denken. Hoe moet je een sneltram inpassen in de stad Utrecht, via 

welke verbindingen / wijken moet de nieuwe stad met de Muntstad  worden verbonden? Ook 

het Amsterdam Rijnkanaal vormt een barrière, die genomen moet worden. Eén van die 

mensen, met een visie op dit gebied, is A. Boes, Utrechtenaar en duidelijk verstand van 

zaken. Hij zet zijn plannen op papier en publiceert zijn ideeën in het Utrechts Nieuwsblad al 

in 1965. Zonder drukfouten gaat het niet. 



  

 



 
 

Op 23 oktober 1965 verschijnt er een artikel in het UN, waarin melding wordt gemaakt van 

de bespreking van plan Boes in de gemeenteraad. 



 
Maar op 25 mei 1967 heeft de provincie Utrecht duidelijk een andere visie op het ov in de 

provinciehoofdstad en haar satellietsteden. 

 

 
 

De minister heeft nu ook de plannen op 5 mei op tafel liggen. We zijn ondertussen ruim 6 

jaar verder!!  maar maakt geen haast. Bovendien kijkt hij al verder: de aanleg. Wie gaat dat 

doen en.. wie kan dat? 



 
 

Nog geen dag erna:  

 

 
 



Er wordt nu serieus werk gemaakt van de tramlijn (of spoorlijn?) 

 

 
 

  



Tegelijk geeft minister van Verkeer & Waterstaat een schot voor de boeg: 

 

 
 

De Tweede Kamer begint ongeduldig te worden. We zijn ondertussen weer een half jaar 

verder. 

 

  
 

  



De studiegroepen zijn eruit: 

 

 
 

 
 

Utrecht en andere randgemeenten krijgen hoog bezoek van VVD Kamerleden, die nu met 

eigen ogen willen zien, waarover ze eigenlijk beslissen. Het zijn de heren De Boer, Koning 

en Mevrouw Smit Kroes (onthoud die naam). Grappig is, dat Kamerlid de Boer ook De 

Beer wordt genoemd. 

 

 



 
 



En de minister van dezelfde partij?? 

 
 



Er woedt een strijd over het tracé in Utrecht. Wordt het Lunetten of Kanaleneiland? 

Ondertussen is minister Westerterp opgevolgd door minister Gruijters van D’66., een partij 

met het standpunt pro ov te zijn. 

 
 

Er komt duidelijkheid (als het aan het kabinet ligt). Er worden twee knopen doorgehakt: tracé 

loopt over het Kanaleneiland en het wordt een tramlijn. 

 



 
 

(wordt vervolgd) 

 

 


